
   

Ontmoetingskerk van Zevenhuizen – Moerkapelle 

7 april 2024 
___________________________________________________________________           
EREDIENST      
voorganger:    ds. D.J. Versloot uit Mijdrecht 

ouderling van dienst: Hanneke van Rij 

organist:      Gerrit van Eeden 

gastheer:        Jan Boersma 

lector:       Nelly van der Knaap 

bloemengroet:   Frieda Esveldt 

camerabediening:  Hans van Rij 

beamerdienst:   Gijs Esveldt

koffieverzorging:  Annelies Hoos en Walter Penninga 

Deze dienst zal een klein beetje een ‘kerk-anders-dienst’ zijn. 
________________________________________________________________________
OM TE DELEN 
1e collecte: Stichting De Reling - Wanneer thuis wonen niet mogelijk is. 
De Reling is een christelijke stichting voor begeleide kamerbewoning. Het gaat om jongeren die niet 
langer thuis of in hun huidige woonomgeving kunnen blijven, maar nog niet zelfstandig kunnen wonen. 
Aangezien deze jongeren aan het begin van hun werkzaam leven staan, stage lopen of nog een oplei-
ding volgen en de verdiensten niet hoog zijn, zult u begrijpen dat de collecte van deze zondag zeer 
welkom is.  
2e collecte: voor de kerk 

__________________________________________________________________________ 

OM MEE TE LEVEN 
De bloemen van deze zondag gaan naar gemeenteleden van de Ontmoetingskerk.  
____________________________________________________________________________ 

OM BLIJ MEE TE ZIJN 
Speciale aandacht voor de bloemen in de kerk !!! Vanaf deze zondag worden, iedere week, de 
bloemen door Jannie Visser verzorgd. Jannie is sinds enige tijd pastoraal medewerker en naar 
aanleiding van een vergadering van de Taakgroep Pastoraat kwam zij tot de conclusie dat deze 
taak helemaal bij haar past. Als Jannie de bloemen een keer niet kan verzorgen, heeft Nel van 
Veen aangeboden om dit dan op te pakken. Jannie, ontzettend fijn dat je het verzorgen van de 
bloemen op je wil nemen, daar mogen wij als Ontmoetingskerk ontzettend blij mee zijn. 
______________________________________________________________________________ 

OM SAMEN TE KIJKEN EN TE ZIEN 
Vorige week mochten we Pasen vieren. Een nieuw begin. Johannes opent zijn evangelie met ‘In 

het begin was het Woord …’ Het is een 
variatie op het eerste bijbelvers. Ook in 
zijn bericht over de opstanding begint hij 
bij het begin: ‘Vroeg op de eerste dag 
van de week …’ Een nieuwe week 
breekt aan. Het leven gaat open. Het 
open graf is er de stille getuige van. 
Voor de leerlingen van Jezus gaat dit 
veel te snel. Zij leven nog in het donker 
en kunnen het nieuwe leven van Pasen, 
de opstanding van Jezus, leven door de 
dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit 
wel? Duisternis is hardnekkig! Pasen 
verkondigt dat Gods licht sterker is dan 
de duisternis. Jezus noemt Maria bij 
haar naam en zij wordt de eerste 

stralende getuige van de Opgestane.  
De liturgische schikking: De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt 
het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader. 
 



Een woord van dank aan degenen die ervoor zorgden dat er iedere week een nieuwe schikking 
was. Een schikking om naar te kijken en om te zien! 
__________________________________________________________________________ 

OM TE SCHITTEREN 
Tijdens de Paasviering was er kindernevendienst. Er waren elf kinderen, zij 
gingen aan de slag met serviesgoed. Dat mochten ze met een hamer in stukken 
slaan. Vervolgens lijmden ze met goudlijm de stukken weer aan elkaar. Dit 
verbeeldt dat gebrokenheid niet het einde is, maar ook een nieuw schitterend 
begin kan zijn. Hier ziet u één van de gelijmde voorwerpen.  

__________________________________________________________________________ 
OM OP PAPIER TE ONTMOETEN 
Afgelopen zondag is de paaseditie van de Ontmoeting uitgedeeld. Bij de mensen die geen 
internetverbinding hebben, is de Ontmoeting thuis gebracht. Bij deze zondagsbrief krijgt u de 
digitale versie meegestuurd.  
__________________________________________________________________________ 

OM MEE TE VIEREN 
Voor het online meevieren kunt u kijken op:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2146-Gereformeerde-kerk-Zevenhuizen-Moerkapelle.  
___________________________________________________________________          

 

 

Om vooruit te kijken 

 

EREDIENST   14 april   9.30  uur 

voorganger:    ds. F.P. Treep uit Rotterdam 
ouderling van dienst: Dick van der Poort 

organist:      Ralf Nagelkerke 

gastheer:        Cees van Mullem 

lector:       Peter van der Niet                 

bloemengroet:   Harry Ganzeveld 

camerabediening:  Jan Groen 

beamerdienst:   Martin Smit

koffieverzorging:  Arie en Nelly Biemond 

 
1e collecte: Samen 010 
2e collecte: voor de kerk 
___________________________________________________________________________________ 

OM TE CONTACTEN     
over pastorale zaken:   
afspraken voor bezoek pastor en voor pastoraat:  
Harry Ganzeveld             06-36261522                    PastoraatGKZM@gmail.com  
Ds. Annette Bosma         070-2144240                    predikantontmoetingskerk@gmail.com 
op vrijdag 
meldpunt bij overlijden:  
Jozien van Lowijde         06-26785508  
over de zondagsbrief:     kopijsluiting donderdag 18.00 uur 
Hanneke van Rij             0180-631067                    mijvanrij@ziggo.nl   
__________________________________________________________________________ 

OM MEER TE LEZEN 
Op onze website: https://ontmoetingskerk-zevenhuizen.protestantsekerk.net kunt u meer 
nieuws vinden zoals: komende kerkdiensten, orde van diensten, collecte-opbrengsten, ver-
slagen, jaarrekeningen, beleid, mutaties ledenbestand, fotoalbums en nog veel meer. 
Weet u dat er ook een facebookpagina is?  
https://www.facebook.com/Ontmoetingskerk-Zevenhuizen-105705201204752 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 

https://www.facebook.com/Ontmoetingskerk-Zevenhuizen-105705201204752


OM TE GENIETEN 

 

 


